
"Voor zover het kon 
Heb ik de liefde overwonnen 
Voor zover het kon 
Nam ik de liefde lief 
 
Het leven duurt maar even 
Maar ook heel even duurt een leven 
Het lijkt een eeuwigheid waarin ik me verlies 
 
Soms voelt de liefde zwaar, écht waar, en voelen tranen zelfs zwaar, 
Van geluk of van verdriet, het verschil, dat is er niet 
 
De hartenpijn, de strijd, de stemming van geluk, 
Het is steeds de liefde, de liefde  
de liefde, de liefde brengt mij van mijn stuk 
 
Liefde, er is geen beginnen aan en ook geen eind 
Ze komt en gaat en de tijd, die speelt geen rol 
Kansloos verdwijnt hetgeen ik zo graag wilde bewaren 
 
 
Voor zover het kon 
Heb ik de liefde overwonnen 
Voor zover het kon 
Nam ik de liefde lief" 
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